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De Stem van de Roepende van G. D. J. Dingemans is een uitzonderlijk en opmerkelijk boek.
De schrijver presenteert met een grootse greep een creatief theologisch ontwerp voor de
komende eeuw. Dingemans schrijft zijn boek voor ‘Niemandslanders’. Mensen die het spoor
in de traditie zijn kwijtgeraakt. Hij laat hen zien dat ze niet hoeven te kiezen tussen helemaal
‘van God los’ en het fundamentalisme.

Het is daarmee een inspirerend boek geworden, dat mensen weer zin in theologie doet krijgen.
Maar het is ook controversieel. Volgens sommigen schenkt Dingemans oude wijn in nieuwe
zakken. Pretendeert een omvattende theologie te bieden die in postmoderne, fragmentarische
tijden niet meer kan. Gaat onzorgvuldig en willekeurig om met de christelijke traditie.

Op een studiedag die de Theologische Universiteit Kampen op 29 oktober 2001 aan het boek
wijdde, kwamen twaalf deskundigen — dogmatici, praktisch theologen, historici, ethici en
bijbels theologen - rondom het boek bijeen en gingen met elkaar en met Dingemans in
gesprek. Opent De Stem van de Roepende werkelijk een nieuwe, begaanbare weg in de
theologie? In dit boek is het merendeel van de bijdragen aan die dag bijeengebracht. Tevens is
een aantal artikelen, dat elders aan het boek werd gewijd, opgenomen. Het geheel wordt
afgerond met een uitvoerige reactie van Dingemans, waarin hij ingaat op de kritische
opmerkingen aan zijn adres.
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